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23ste jaargang No. 2 Vrijdag 26 januari 2024 

 
 

Meditatie 
 

 
Dien de HEER met vreugde. 

 
Woorden uit Psalm 100. Die woorden stonden voorin op de 
muur van de kerk, waar ik als kind zondags met mijn ouders 
kwam, met grote letters geschilderd. Met mooie sierletters in 
goud, rood en zwart. De schilder had er zijn best op gedaan.  
Ik keek er vaak naar en het viel mij op dat de letters, en dan 
met name de letter ‘E’, niet overal gelijk waren van grootte en 
omvang. Zulke dingen vallen je op wanneer je zo’n tekst beter 
bekijkt. En iedere keer trekt, wanneer je dat verschil eenmaal 
gezien hebt, je oog daar weer naartoe.  
Ik heb me afgevraagd: Had die schilder geen sjabloon of geen 
vaste hand of heeft de schilder dat nu bewust gedaan om de 
aandacht van de mensen te trekken en erover na te denken? 
Moet ik die woorden zien als aansporing om de HEER te dienen 
of als een plicht, een gebod?  
Boven de psalm staat: ‘Een psalm voor het dankoffer’. Dat 
geeft de woorden die hierboven staan een kader. Het dienen 
staat in het kader van de dankbaarheid.  
Op de woorden die hierboven staan volgt: kom tot Hem met 
jubelzang. Dat mag gezien worden als een oproep, zoals 
verderop in de psalm staat: ‘Kom zijn poorten binnen met een 
loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan’.  
Wanneer ik zondags om mij heen kijk in de kerk, moet ik 
constateren dat ik niet altijd alleen maar vreugdevolle 
gezichten zie, terwijl de psalm toch ook duidelijk aangeeft: 
‘Breng Hem hulde, prijs Zijn naam, Zijn liefde duurt eeuwig’. 
Daarvoor is vreugde verschuldigd en oprechte dank. 
De vraag is of onze medemensen zien dat we dankbaar zijn 
voor Gods trouw, die we door Jezus, onze Heer, bezitten.  
Of houden we de schijn op dankbaar te zijn en zo de Heer met 
‘vreugde’ te dienen.  
Met vreugde dienen is meer dan alleen de kerk bezoeken.  
Hoe staat het met het gebed, het bezoeken van de diensten, 
met lezen in de Bijbel? Zijn alle christelijke activiteiten voor ons 
een plicht of doen we ze met vreugde voor de HEER.  
Wanneer de vreugde daartoe in ons hart ontbreekt mogen we 
Jezus daarom vragen.  
Verplichtingen kunnen een plaag zijn, maar plicht uit liefde 
voor de HEER gedaan, geeft vreugde. Dan zijn we ons bewust 
van onze redding door Jezus.  
Dien daarom de HEER met vreugde. 

Ds. Hans Tiggelaar 
 
 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za.  27 jan.  1 Samuel 7:2-17 
 
Zo.  28 jan.  Psalm111 
Ma.  29 jan.  Maleachi 3:13-18 
Di.  30 jan. Maleachi 3:19-24 
Wo.  31 jan.  Psalm18:1-25 
Do.    1 febr.  Psalm18:26-51 
Vr.    2 febr.  Leviticus 12:1-8 
Za.    3 febr.  Leviticus 12:1-8 
 
Zo.    4 febr.  Marcus 1:21-28 
Ma.    5 febr.  Marcus 1:29-38 
Di    6 febr.  Psalm31 
Wo.    7 febr.  Leviticus 13:1-11 
Do.    8 febr.  Leviticus 13:12-23 
Vr.    9 febr.  Leviticus 13:24-37 
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Zondag 28 januari 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.C. Borst, Oldebroek  

 Heilig Avondmaal, lopende  

 viering voor belijdende leden 

Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Dhr. J. Vosjan  
 Mw. M. Vosjan 
 Mw. D. Willems 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo, Heilig avondmaal  

  Lopende viering voor doop- en 

 belijdende leden 

Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo, Heilig avondmaal  

 Tafelviering voor doop- en  

 belijdende leden 

Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. A. van der Snel 
Gastheren: Dhr. A. van Dorland  
 Dhr. B. Scheppink 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk, 

 Vroomshoop, Heilig Avondmaal 

Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. H. van Dijk 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Mw. M. Veldman 
 Dhr./mw. Doldersum 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal 

Organist: Freddy Bruins 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Petter 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 2 febr. 18.30 uur: Ds. K. Jelsma 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 2 febr. 19.30 uur: Ds. K. Jelsma 

 

 
 
 
 
 

Zondag 4 februari 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.A. Dekker, Lemele  

Organist: Alexander Zuidema 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Dhr. G.J. Hekman  
 Mw. M. Hekman  
 Mw. R. van Lenthe 
 
Pand 25 Ommen Samen Kerk 
09.30 uur: 10-erDienst 

 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 

Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo 

Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Gastheren: Dhr. J. Companje  
 Dhr. A. van der Vegt 
 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. B.J. Heusinkveld, Daarle 

Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. A. Pasjes-Vrielink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Visscher 
 
 
 
Witharen 
10.00 uur: Prop. R. Coster, Witharen 

Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 9 febr. 18.30 uur: Ds. C. van Dijk 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 9 febr. 19.30 uur: Ds. C. van Dijk 

 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Collecten 
28 januari 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Aan tafel:  Werelddiaconaat Project ZWO 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
4 februari 

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie ZWO en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
Ommen 

28 januari: Thomas Haveman 
4 februari: Emmelie Wermink 
 
Kinderoppas 
Ommen 

28 januari: Linda van de Meeberg 
  Maaike Sportel 
4 februari: Sharon Hekman 
  Samantha Zwanepol 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 

Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman ℡ 06-34229526 
 

Gereformeerde kerk 
 
4 februari Collecte Bangladesh - Beter bestand tegen 

klimaatverandering 

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land 
kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen 
valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor 
verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite 
om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich 
aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld 
om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te 
verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten.  
Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwings-
systemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. 
Hartelijk dank voor uw gift 

De diaconie 
 
Collecten 
28 januari 

Ommen 

1ste Collecte: Project ZWO 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 

1ste Collecte: Project ZWO 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
4 februari 

Ommen 

1ste Collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat: 
  Bangladesh 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 

Noaberkerk Witharen 

1ste Collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat: 
  Bangladesh 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
Kinderoppas 
Ommen 

28 januari: Anne Lotte Heijink 
  Maartje Herbert 
4 februari: Marloes Kassies 
  Marlies Veldman 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. W.J. Wissink-Willems 
Dhr. B. Zijlstra 
Mw. H. Noordegraaf-Veurink 
Mw. J.J.J. Lanjouw-Dekker 
Dhr. A. Schuttert 
Mw. G. Steen 
Mw. J. Dunnewind-Winters 
Mw. J. Stam-van Marle 
Mw. H. Schuttert-Schutte 
Mw. E.J. Scherpenkate-Meulenbelt 
Dhr. K. Zanting 
Mw. E. Moerman-Lubbers 
Dhr. J. Boomgaardt 
Mw. J.W. Harmsen-Sonnenberg 
Dhr. A.J. Willems 
 
We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 

  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman 

  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
De komende drie weken mag ik in de morgendiensten in 
Vinkenbuurt voorgaan. Ik zal mij daarbij houden aan de 
lezingen uit Marcus, zoals deze in het preekrooster worden 
aangegeven. Zoals gebruikelijk mag ik dan ’s avonds voorgaan 
in de avonddiensten in Ommen.  
 

Gespreksgroepen 
Er zijn twee gespreksgroepen om de woensdagmorgen. U kunt 
daar onder Gezamenlijke berichten iets meer over lezen. Eind 
januari beginnen wij weer. U kunt en mag nog meedoen.  
Van harte welkom! 
 

Meeleven 
Op 25 november is Jaël Hogenkamp geboren. Jaël is de dochter 
van Michel en Melanie Hogenkamp en zusje van Meike en 
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Floré. Wij bidden dat Jaël voorspoedig mag opgroeien onder de 
zegenende handen van onze God. (In de kerkdienst hebben wij 
wel het hartje voor Jaël ophangen, maar door omstandigheden 
was het geboortebericht nog niet in Kerkvensters geplaatst). 
 
Maandag 15 januari is in de leeftijd van 90 jaar overleden, 
Mans Hemstede. Een in memoriam volgt in het volgende 
kerkblad. 
 

Vakantie 
In februari heb ik voorjaarsvakantie.  
Gelukkig is ds. Hans Tiggelaar er wel en kunt u bij hem terecht 
wanneer dat nodig mocht zijn. 
 

Tot Slot… 
‘Hebt u nog geschaatst dominee?’. Had wel gekund, want wij 
hadden de ijsbaan voor de deur. Maar ik voel mij niet meer zo 
vertrouwd op de ijzers. Ook het skiën sla ik dit jaar over.  
Ik word ouder, merk ik. Maar ik ben ook opa geworden. Dat is 
dan weer het mooie van wat ‘ouder’ zijn. Je mag nieuwe 
dingen beleven. Tegelijk weet je door je werk dat anderen dat 
niet mogen beleven. Dat stemt tot nadenken, maar ook tot 
dank. Misschien nog wel tot grotere dank omdat zaken dan 
niet zo vanzelfsprekend zijn. 
Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 

  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 

  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Zieken 
Bij alle mensen die lichamelijke kwalen hebben vergeten we 
vaak dat er ook mensen zijn die psychische problemen hebben. 
Zij willen vaak niet met name worden genoemd. Geestelijke 
gezondheid is iets dat je aan de buitenkant vaak niet kunt zien. 
Laten wij hen, die met depressies of andere psychische kwalen, 
als angststoornissen etc., te maken hebben in onze gebeden 
gedenken. We wensen allen die ziek zijn, lichamelijk of 
geestelijk, Gods troost en nabijheid toe. 
 

Overleden 
Op zaterdag, 13 januari overleed in de leeftijd van 86 jaar 
Henny Oldeman-Vugteveen. Zij was echtgenote van Harry 
Oldeman. De crematie heeft na een korte afscheidsdienst 
plaatsgevonden in het crematorium De Lariks in Rheeze. Henny 
laat haar man Harry, kinderen en kleinkinderen na. We bidden 
om troost voor allen die om het heengaan van Henny bedroefd 
zijn. 

Ds. Hans Tiggelaar 
 
 
 

Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 

  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra 

  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Studieverlof januari 2024 
Studieverlof? Kun je dan nog wat leren dan na al die jaren 
dominee zijn? Een vraag van een gemeentelid. Gelukkig kan ik 
daar volmondig ja op zeggen… Wat moet ik nog veel (af)leren 
denk ik soms en wat weet ik eigenlijk weinig… 
2 weken mocht ik lezen en studeren en ik was er dankbaar 
voor! Alles staat altijd zo in het teken van iets moeten 
produceren en presteren en wat is het dan fijn om jezelf te 
voeden met wat zich aandient. Dat ‘wat zich aandient’ was 
deze keer sterk. Meestal maken predikanten studieplannen die 
vervolgens ook nog eens goedgekeurd moeten worden door 
(kerkenraad en) de classis. Deze keer had ik geen vaste plannen 
waarover te lezen. Mooi was dat op het moment dat het tijd 
werd er wat vorm en inhoud aan te geven dat de te lezen 
boeken mij - soms letterlijk - werden aangereikt. Boeken los 
van elkaar aangereikt, die elkaar wonderlijk aanvulden en 
overlapten. Alsof het zo moest zijn! Alle boeken gingen over de 
betekenis van christelijk geloof nú. Niet alleen voor de Kerk, 
maar ook voor de wereld. Vanuit drie van de gelezen boeken 
wil ik iets over dit thema met u delen. Mooi was, dat een 
vierde boek dat ik las, Jezus waarom? Van Bas Ragas, daar ook 
weer op een eigen manier bij aansloot! (Naast deze boeken las 
ik nog in een tweetal andere boeken overigens, maar wat zijn  
2 weken toch gauw voorbij). Het gelezene zal met me mee 
gaan en zijn weerslag hebben in preken en ontmoetingen. 
Allereerst las ik Vrede op aarde - Over heil en redding in deze 
tijd - Stefan Paas. De kern van zijn boek inzake de vraag wat de 
betekenis Kerk en christelijk geloof is: Vrede stichten. Getuigen 
van Gods shalom die we in en door Christus hebben mogen 
ontvangen. ‘Navolging’ en ‘in Christus zijn’ zijn hierbij 
kernwoorden. Een levensstijl nastreven die deelneemt aan 
Jezus’ vredesmissie en die van begin tot eind omgeven is door 
Christus en in leven wordt gehouden door zijn genade. We zijn 
‘in Christus’ als we leven in gemeenschappen die zich 
toeleggen op gerechtigheid, naastenliefde en harmonie met de 
schepping. 
Over deze 3 aspecten schrijft Paas. 
1. Gerechtigheid. Eerder werd veelal de nadruk gelegd 
op het persoonlijke heil, het gered worden door het 
verzoenende bloed van Christus. Paas zegt dat we met name 
als christen in de wereld ons ook moeten toeleggen op het heil, 
de bevrijding en de gerechtigheid. Wat doet dat geloof in een 
vergevende God nou met jou? Een bevrijdende God die staat 
aan de kant van de onderdrukten. De Kerk is geroepen om in 
woord, gebed en daad te getuigen van deze God die mens wil 
worden met ons en waarbij in de dood aan het kruis de ultieme 
liefde aan het licht kwam. Een liefde die bevestigd werd in de 
opstanding, waarbij bleek dat dood en lijden niet het laatste 
woord hebben. 
2. Getuigen in de eigen omgeving in het leven van alle 
dag. Ontspannen werkt de opmerking dat God allang aan het 
werk is in de ander en in de wereld. We mogen meedoen in 
een beweging van heil die buiten ons om allang gaande is. 
Evangelisatie is meer een gesprek dan een belerend 
eenrichtingsverkeer. Je bent een instrument in Gods hand, 
luisterend ontdekken hoe God al aanwezig is in het leven van 
de ander. Mooi vond ik ook dat Paas zegt dat je ook van de 
ander kunt leren. God kan ook door die ander tot jou spreken. 
Het is een over en weer op elkaar reageren, waarbij belangrijk 
is dat je niet krampachtig aan je eigen concepten vasthoudt. 
God is altijd anders en groter dan wij kunnen denken. Vanuit 
een ontvankelijke luisterhouding die tot resonantie (zie 
hieronder bij Rosa) kan leiden wordt je geloof verruimd. Pas 
dan kun je ontdekken en óphoren hoe God aan het werk is in 
het leven van die ander en in het leven van alledag. Gods 
ademhaling ervaren in de kleine dingen. Gods algemene 
genade in de schepping die zijn zon doet opgaan over bozen en 
goeden. In dit alles is de missionaire opdracht: niet het wakker 
schudden van het geweten van de ander (zijn schuld en kans 
verloren te gaan) maar het ontstoppen van de kanalen 
waardoor Gods liefde de ander kan bereiken. 
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3. Schepping. Paas legt verband tussen het verloren gaan 
van de verbinding met de natuur en de verloren verbinding 
met God. Intimiteit met God veronderstelt intimiteit met de 
natuur. Als je de ecologische crisis ook ziet als een 
vervreemding van en zelfs van een opstand tegen God, als je de 
aarde ziet als Schepping waarin je de majesteit van de 
Schepper kunt ervaren, dan mag je je ook herinneren dat de 
Schepper een verbond met zijn Schepping heeft. Christelijk 
geloof kan daarom in de klimaatcrisis een bron van hoop zijn. 
Na ons berouw en onze inkeer en bekering tot een nieuwe 
levensstijl mogen we hopen op verandering. Hopen en 
vertrouwen dat dit niet tevergeefs is, dat het zinvol is vanwege 
Gods verbond met de schepping. 
Zoals ik al schreef was er een verrassende verbinding met de 
andere gelezen boeken. Jacques Ellul schreef in zijn boek 
‘Staand in de wereld van nu - Uitdagingen in een 
postchristelijke samenleving’ (een boek uit de jaren ’50 met 
een verrassende actualiteit) over de Techniek die god is 
geworden. Alles is ondergeschikt geworden aan de groei. Alles - 
ook de mens - is middel geworden, productiemiddel, dat zijn 
waarde en belang alleen ontleent aan het feit of iets/iemand 
succesvol is. Er is geen ander doel meer dan groei. We zitten 
met zijn alle gevangen in dit systeem. 
Ellul legt de nadruk op het eigen en andere verhaal van het 
evangelie: er is wél een doel: het Koninkrijk van God. Ons 
handelen moet daarop gericht zijn. Een nieuwe levensstijl die 
niet door de politieke of de economische situatie wordt 
bepaald, maar door de geestelijke. Een weg van gebed, een 
levensstijl van matigheid, vrijheid en eenheid. 
Voor Ellul biedt het christelijk geloof dus een heilzaam 
tegenwicht tegenover een systeem waarin alles draait om groei 
en waaraan een mens als middel ondergeschikt wordt 
gemaakt. Er is, zo stelt hij, een ander doel, het Koninkrijk van 
God van recht en gerechtigheid. Wij zijn geroepen daar een 
teken van te zijn. De komst van dat Koninkrijk zelf echter is aan 
God, het komt van God, het is zijn werk. 
In het derde boek dat ik las met het oog op de betekenis van 
Kerk, geloof en Evangelie kwamen elementen uit de andere  
2 boeken terug. Het boek ‘Democratie vraagt om religie’ van 
Hartmut Rosa. 
Net als Ellul stelt ook Rosa dat we in een crisissituatie verkeren. 
We worden gedwongen om permanent te groeien, terwijl we 
niet meer weten waarom en waar naartoe. Het enige doel is 
om in stand te houden wat we hebben, de handhaving van de 
status quo inzake onder anderen onze sociale zekerheid. En 
daar is een permanente groei voor nodig. Een groei die mensen 
uitput, een groei die de schepping qua energie en grondstoffen 
uitput. Duizenden jaren gebruikten mensen zoveel energie als 
ze nodig hadden voor hun bestaan. Wij gebruiken elk jaar 
echter alleen maar meer energie om het bestaande te 
handhaven. Een uitweg zal gepaard moeten gaan/beginnen 
met een verandering van de mens. Rosa introduceert het 
begrip ‘resonantie’ . Resonantie is reageren op de ander, de 
schepping en de Ander. Het vraagt om een ontvankelijke 
houding en een luisterend hart. Van groot belang is daarbij de 
verticale resonantie. Een verticale belofte die resonantie 
teweeg wil brengen. Een verticale resonantie verwoord met ‘Ik 
heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij’. Een boodschap 
die je herinnert aan je identiteit en je ver doet uitstijgen boven 
het zijn van een productiemiddel. Dit bepaalt ons erbij, 
herinnert ons er aan wie we zijn en dat er een andere houding 
mogelijk is tegenover de ander en de schepping dan die van de 
groei. Dit is de boodschap van het evangelie waardoor een 
mens mag óphoren. Het evangelie, de Kerk, heeft een enorm 
reservoir aan rituelen, sacramenten, liederen en teksten die als 
we ze horen in ons kunnen resoneren en ons erbij bepalen dat 
een mens meer is dan een overvraagd productiemiddel. De 
verticale resonantie is de kern. En vandaaruit kun je verder 
gaan met ontvankelijk luisteren naar de ander, de schepping en 
de Ander. Een resonantie die mij verandert, die iets met mij, 

met de ander, doet, die mij transformeert, die mij tot andere 
inzichten brengt. 
Resonantie opent ons de ogen voor waar het om gaat en wie 
we zijn, voor kostbare kwetsbaarheid van de schepping en de 
roepende liefde van God. Het begint met oog en oor hebben 
voor wat er vanuit de ander, de schepping en de Ander op mij 
afkomt. En dat zal iets teweeg brengen: een doorgaande 
beweging van wederkerigheid. 
 
Tot slot 
In alles wat ik las werd ik gesterkt en bevestigd in mijn 
geloofsovertuiging dat de bevrijdende boodschap van het 
evangelie zeer actueel is. Een boodschap waarin de Kerk mag 
bemiddelen ten dienste van een wereld in nood en crisis. Een 
boodschap die nieuwe vormen, nieuwe woorden en beelden 
mag bevatten.  
Bevrijdend vind ik dat God allang met deze wereld en de ander 
bezig is. Ik hoef de ander mijn godsbeeld en mijn waarheid niet 
op te dringen. Misschien loop ik God en daarmee mijzelf en de 
ander daarmee zelfs wel voor de voeten. 
Geloven. Op weg zijn. Het is een zoektocht, een 
ontdekkingstocht waarop je je in een onbevangen 
luisterhouding mag laten verrassen. Luister naar de ander, wie 
God voor háár is. Hoe Hij in zijn leven aanwezig en aan het 
werk is.  
Luisteren. De wederkerigheid van de resonantie. Ik vond dat 
ook zo mooi in het vierde boek dat ik las, Jezus waarom?, van 
Bas Ragas. Zoekend, luisterend. Naar het woord en de ander. 
Anders lezen, anders kijken. De wederkerigheid in het zoeken 
van God, ook daar hebben we elkaar nodig. God die altijd 
anders en groter is dan wij kunnen denken. Wat een rijkdom 
kan een ontvankelijke luisterhouding dan opleveren! 
Luister ook naar de schepping. Verwonderd en ontroerd raken 
door Gods heerlijkheid die je ervaart in de natuur, in de 
planten, in de dieren. Luister dan ook naar het zuchten van de 
schepping. Juist in jou als christen mag dat resoneren. Juist 
omdat het Góds schepping is, een schepping bedreigd door een 
absurde groei die geen doel dient. Nochtans Góds schepping 
waarmee God een verbond heeft gesloten. 
Resonantie, wederkerigheid. We hebben elkaar nodig. We 
hebben een taak, een roeping: de navolging van Christus. We 
hebben een woord voor elkaar, voor de wereld. Woorden én 
daden. Resonantie: een kernwoord voor deze tijd, voor een 
wereld in crisis. Een luisterend hart, luisteren met je hart naar 
de ander, de schepping, de Ander. De kern van ons.  
Resonerend. Transformerend. Deel uit makend van Gods 
redding in Jezus naam vanuit de kracht, het geloof, de hoop en 
de liefde van de heilige Geest. 

16 januari 2024, Ommen, ds. Kest Jelsma 
 

Overleden 
Zondag 14 januari overleed , dankbaar voor het leven dat hij 
mocht leven, in het ziekenhuis in Hardenberg Herman 
Lammerink.,Zijn vrouw Dini ging hem en ons voor op 10 
augustus 2022. Zaterdag 20 januari werd hij in het bijzjjn van 
dochter Ina, schoonzoon Henk en de twee kleinzonen, Julian en 
Jaron, herdacht in een kerkdienst waarin de tekst centraal 
stond: Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u 
rust geven. Daarna werd zijn lichaam te ruste gelegd op de 
begraafplaats Laarmanshoek. 
In het volgende Kerkvenster zal nog een in memoriam 
verschijnen. 

Ds. Wim den Braber 
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Wijk 2 waarneming 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 

  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 

  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 
Zoals ik vorige keer al meldde, voer ik op verzoek een aantal 
pastorale gesprekken, maar dat gaat soms in wat zachter 
tempo dan ik zou willen.  Een uitvaart in Den Ham, drie in mijn 
thuisgemeente Vriezenveen en één in Ommen maakte dat mijn 
uren beperkt werden. Maar zoals ik geleerd heb: je kunt ook 
met een lepeltje een berg slechten, het hoeft niet altijd met 
een schop. 
 
Dinsdagsmorgens (op mijn oppasdinsdag na) ben ik in de regel 
van 09.30-10.15 uur altijd even in De Kern om een kopje koffie 
te drinken. Dan is ook alle gelegenheid om een afspraak te 
maken of even iets met elkaar te delen. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 

  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Cluster zorgcentra en aanleunwoningen 
Woensdag 7 februari gaan we als clusterteam( ouderling, 
contactpersonen en predikant) met elkaar weer even om tafel 
om ons bezoekwerk goed af te stemmen, maar ook om eens 
stil te staan op welke wijze we mensen bij het einde van hun 
leven kunnen begeleiden. Wat betekent het om mensen een 
zegen te kunnen en te mogen geven en als er behoefte is aan 
ziekenzalving hoe gaat dat dan in zijn werk? 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! 
 
pakan@pkn-ommen.nl 

 
Activiteitenagenda 
 

Datum + tijdstip Wat Waar 

Elke 
zondagochtend 

Kindernevendienst 
en kinderoppas 

Meerdere kerken 

26 januari 
19.15-20.15 uur 

Club N-joy Ommen 
(groep 5 t/m groep 8) 

De Kern, Kelder 

28 januari 
18.00-21.00 uur 

I Believe?! (16+)  
(zie bericht 
hieronder) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

30 januari 
19.00-20.00 uur 

Wikiclub Witharen/ 
Vinkenbuurt (groep 5 
t/m groep 8) 

Buurthuis 
Witharen 

2 februari 
18.30-19.15 uur 

Kinderkoor ‘Een 
vrolijk geluid’  
 

De Kern, 
bovenverdieping 

2 februari 
19.15-20.15 uur 

Club N-joy Ommen 
(groep 5 t/m groep 8) 

De Kern, Kelder 

4 februari  
9.30 -11.00 uur 

Tienerdienst  
(12-18 jaar) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

4 februari  
9.30 -11.00 uur 

Bible Basics 
(basiskennis Bijbel) 
(groep 7 en groep 8) 

Kerkstraat 5  

5 februari 
19.00-20.30 

Catechisatie Ommen 
(12 t/m 15 jaar) 

Hardenbergerweg 
59  
(Diny Laarman) 

6 februari 
19.00-20.30 uur 

Catechisatie 
Vinkenbuurt/ 
Witharen (12 t/m  
15 jaar) 

Beltweg 2, 
Witharen  
(Lambert van den 
Berg) 

6 februari 
19.00-20.00 uur 

Wikiclub Witharen/ 
Vinkenbuurt (groep 5 
t/m groep 8) 

Buurthuis 
Witharen 

 
I believe!?! 

Je weet dat God bestaat? Maar hoe 
geef je hier nou handen en voeten aan 
in de wereld van nu?  
Ben jij hier naar op zoek? En vind je het 
gezellig om samen te eten, anderen te 
ontmoeten, Gods weg te zoeken en 
samen op zoek te gaan naar 
antwoorden? 
Dan ben je van harte welkom bij ‘I believe!?!’. Elke maand 
behandelen we een ander thema. Denk dan o.a. aan 
vriendschap, leiderschap, liefde, trots en relaties.  
Elke laatste zondag van de maand starten we om 18.00 uur 
met samen eten en sluiten we uiterlijk 21.00 uur af. We 
ontmoeten elkaar in Pand25. Eerste keer is zondag 28 januari. 
Enthousiast? Of heb je nog vragen? App gerust naar 
Gerjanne Hekman of Marleen Dunnewind  
 
Leliebollenactie World Servants Ommen 

Wilt u over een tijdje ook prachtige 
lelies in uw tuin?  
We verkopen leliebollen om in Zambia 
klaslokalen te bouwen.  
1 zakje à 10 stuks is 4 bakstenen  
(€ 4,00).  
3 zakjes leliebollen zijn 10 bakstenen 
(€ 10,00).  
De lelies zijn van hoge kwaliteit en te 
bestellen in verschillende kleuren: wit, rood, roze, geel, oranje 
of gemengd. De actie is in samenwerking met Huetink 
Lemelerveld. Op 30 maart worden de bollen thuis bezorgd. 
Daarna is de juiste tijd om de bollen in de grond te planten.  
Lukt het niet via de website of QR code? Mail dan uw wensen 
naar  worldservantsommen@gmail.com dan krijgt u vanzelf 
reactie van de jongeren.  
 
Pannenkoekactie World Servants 

Op zaterdag 24 februari staat de Pannenkoekactie voor World 
Servants gepland. We zijn blij dat enkele ervaren oud-Kubus 
leden ons helpen bij de organisatie! Ook mogen we bij het 
bakken, net als vroeger, gebruik maken van de loods van Rob 
en Christien de Jonge aan de Van Ruysdaelstraat 31. 
In de volgende Kerkvensters komt een overzicht van de 
mogelijkheden om pannenkoeken te bestellen.  
Nu zouden we willen vragen wie ons kan komen helpen bij 
deze actie. Wie wil ons helpen bij: 
Vrijdag 23 februari 
 Alles klaarmaken voor de pannenkoekactie  

09.00-12.00 uur 
 Alles klaarmaken voor de pannenkoekactie  

13.00-16.00 uur 
Zaterdag 24 februari: 
 Pannenkoeken bakken ochtendploeg 09.30-13.00 uur 
 Pannenkoeken bakken middagploeg 15.30-18.30 uur 
 Bezorgers ochtendploeg 10.30-13.30 uur 
 Bezorgers middagploeg 16.00-18.00 uur 
 Inpakkers ochtendploeg 09.30-13.00 uur 



7 

 Inpakkers middagploeg 15.30-18.00 uur 
 Catering/overig ochtendploeg 09.30-1300 uur 
 Catering/overig middagploeg 15.30-18.30 uur 
 Locatie opruimen 18.00-20.00 uur 
Alle hulp is welkom! Graag aanmelden via  
 worldservantsommen@gmail.com. Vermeld daarbij je 
telefoonnummer en wat je graag zou willen doen.  
Alvast bedankt! We hebben er weer zin in! 
 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 

Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeente 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
14-01 Mw. H. Bruins 

Mw. D. van der Kruk 
21-01 Mw. M. Veldman-Baarslag 

Dhr. en mw. Emmink 
 
Vinkenbuurt 
14-01 Dhr. Reurink 
21-01 Dhr. E. Schaapman 
 
Gereformeerde kerk 
17-12 Dhr. H. Otten 
07-01 Dhr. M. van Eerbeek 
14-01 Mw. J. Boer-van Bentum 
21-01 Mw. R. Kösters-Gruppen 
 
Witharen 
14-01 Dhr. H. de Boer 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Kerkapp PKN-Ommen vanaf nu gezamenlijk! 

Vanaf nu is de kerkapp PKN-Ommen gezamenlijk in gebruik. Via 
deze kerkapp blijft u heel makkelijk op de hoogte van het 
laatste nieuws en wijzigingen bij activiteiten. Ook het wel en 
wee gaat vanaf nu gezamenlijk gedeeld worden. Alle berichten 
over gemeenteleden worden alleen met voorafgaande 
toestemming gedeeld. Ondanks alle technische mogelijkheden 
respecteren we de wens om privacy van gemeenteleden. Deze 
spelregel geldt overigens niet alleen bij wel en wee maar bij 
alle berichten die we als gemeenteleden met elkaar willen 
delen. Dit mooie communicatiekanaal komt het best tot zijn 
recht als zoveel mogelijk gemeenteleden de app downloaden 
op hun mobiele telefoon. In de App store of Play store zoekt u 
naar PKN Ommen. Dan downloaden en installeren. Aanmelden 
doet u met uw mailadres. In uw mailbox krijgt u een 
activeringsbericht en na uw akkoord is de aanvraag compleet. 
Door één van de beheerders moet uw aanvraag geaccepteerd 
worden. Als dat gedaan is, kunt u zich aanmelden voor één of 
meerder groepen. Mocht u tegen problemen aanlopen of 
vragen hebben dan bent u na afloop van de ochtenddiensten 
van 28 januari, 11 en 25 februari van harte welkom in Pand25. 
Voor kerk Vinkenbuurt gelden dezelfde data en is de hal de 
plek voor assistentie. Doet u ook mee met de kerkapp ‘PKN-
Ommen’? 

Bert Wermink/Lambert van den Berg 

Samen in actie voor Ghana 

De afgelopen jaren spaarden we in beide 
kerken voor het doel 'Samen in actie voor 
Zuid-Afrika'. Dit was het hoofddoel van de 
ZWO-commissie. In de Hervormde kerken 
(Ommen/Vinkenbuurt) en in Buurthuis 
Witharen kwam dit geld binnen in de 
zendingsbusjes die bij de uitgangen hingen. In de 
Gereformeerde kerk in Ommen door de 3e collecte of door te 
geven via de kerk app.  
Ook werd in beide kerken tijdens de Avondmaals-, bid- en 
dankdagdiensten gecollecteerd voor een ander doel: 'Opvang 
en scholing van kwetsbare kinderen in Rwanda'. Ook zal het 
geld dat nu thuis gespaard wordt in de spaardoosjes 
(Gereformeerde kerk) voor dit doel zijn. 
Met ingang van januari 2024 gaan we dit samen voegen tot één 
doel: Samen in actie voor Ghana. 
Ghana is een land met grote tegenstellingen tussen noord en 
zuid, waar kerken en inwoners in het noorden nog hard 
moeten ploeteren om vooruit te komen. We willen samen met 
Ghanezen in actie komen om kinderarbeid te stoppen, 
vrouwen te helpen toegang te krijgen tot de wereldmarkt, 
energieke jongeren te helpen een toekomst in Ghana op te 
bouwen, christenen en moslims te helpen hun problemen 
samen te laten aanpakken. We willen de kerken in Ghana 
steunen zodat men de bijbel kan lezen in eigen taal geleid door 
inspirerende voorgangers.  
Regelmatig willen we over één van deze projecten informatie 
geven door middel van een stukje in Kerkvensters of via de 
beamer in de kerken. 
Op 13 januari was er een eerste actie voor dit doel: een 
mountainbike route, waarbij een vrije gift kon worden gegeven 
voor het doel in Ghana.  
Ook de avondmaals-, bid- en dankdagcollectes zullen voor het 
doel in Ghana zijn. Thuis kan ook worden gespaard voor Ghana, 
want de spaardoosjes die in het voorjaar worden uitgedeeld bij 
de gemeenteleden van de Gereformeerde kerk zullen voor dit 
doel zijn. Wilt u meer weten over dit doel dan kunt u dat 
vinden via de link naar het project van Kerk in Actie in dit land.  
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-
actie/onze-themas/actieland-ghana/  

ZWO-Commissie 
 
Gespreksgroepen 

Op de woensdagmorgen zijn er twee gespreksgroepen die met 
een zekere regelmaat bij elkaar komen.  
 
In de ene groep behandelen wij het boek van Nikolaas Sintobin: 
Levenslessen, hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet. Vanuit 
de Ignatiaanse spiritualiteit proberen wij samen met onze 
eigen levenservaring de weg naar een 'vervullend' leven te 
ontdekken. De eerste bijeenkomst was op 24 januari. We 
spraken wij o.a. over liefde, moed en intuïtie. Indien u aan wilt 
sluiten bent u van harte welkom.  
 
In de andere groep lezen wij samen het Marcusevangelie. De 
gedachte hierachter is dat het evangelie van Marcus is 
geschreven om het als geheel te horen. Wij zijn in de kerk vaak 
gewend om te kijken naar een vers of enkele verzen, maar valt 
er misschien iets anders te ontdekken indien je kijkt naar het 
grotere geheel?  
Als u in het nieuwe jaar nog aan wilt sluiten dan kan dit. U bent 
van harte welkom op 31 januari om 09.30 uur in Pand25. 
 
Kinderkerk 
Bij PaKaN! heeft zich een student gemeld die graag in onze 
gemeente iets van een kinderkerk zou willen opzetten.  
Nu kennen wij al de kliederkerk en de 'kerk op schoot'-
diensten. Wat zij probeert te introduceren is een wat meer 
onderbouwde vorm met elementen van beide. Wij zoeken nog 
enkele ouders die mee willen denken en die feedback willen 
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geven over de bijeenkomsten. Indien u dit aanspreekt kunt u 
zich bij mij aanmelden. 

Ds. Henry Dorgelo. 
 

3 februari Uitnodiging ‘Ommen Zingt’ in de Hervormde kerk 

Zoals u in het vorig kerkblad heeft kunnen lezen organiseren 
wij opnieuw een zangavond. Deze keer zullen meewerken: 
André Dunnewind en Bert Schuttert als organist/pianist, 
Nelleke Hazeleger als solozangeres en Lois Hazeleger als 
saxofonist. Aanvang 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur. 
Na afloop kunt u napraten onder het genot van een kop 
koffie/thee. Tot nu toe werd de collecte bestemd voor onze 
onkosten/kas, maar we gaan dit jaar de collecte bestemmen 
voor het eetcafé De Paraplu in Ommen. 
Om verschillende redenen hebben wij bewust de zangavonden 
niet uitgezonden via de kerkomroep. Omdat we horen dat er 
wel belangstelling voor is, hebben we besloten om het dit keer 
wel uit te zenden. Voel u hartelijk welkom om met ons mee te 
zingen! 

Namens de commissie, Jan Meulenkamp 
 
Kerstpakkettenactie 2023 

De inzameling van kerstpakketten in december is ook dit jaar 
weer geslaagd. We hebben veel pakketten en boodschappen-
tassen mogen ontvangen. Hieruit hebben we in totaal  
20 pakketten samengesteld. Deze pakketten zijn rechtstreeks 
bezorgd bij adressen die door ambtsdragers of vanuit de 
gemeente waren doorgegeven. Hartelijk dank allemaal voor 
het beschikbaar stellen van de pakketten, het doorgeven van 
adressen en het bezorgen. 

De diaconieën  
 
Kampeerweekend 2024 

Beste gemeenteleden, 
Net als vorig jaar wordt ook in 2024 een kampeerweekend 
georganiseerd voor kampeerders (caravan, tent, camper) van 
onze kerkelijke gemeentes. Dit om eens op een andere manier 
met elkaar om te gaan, elkaar te ontmoeten en te leren 
kennen. Het is een ongedwongen samenzijn, waarnaast we 
enkele activiteiten aanbieden die geen verplicht karakter 
hebben. De reacties van de deelnemers van vorig jaar waren 
overwegend positief en voor dit jaar is het animo uit deze 
groep weer groot om mee te gaan. Het gebeuren vindt dus 
sowieso doorgang. De periode en camping zijn reeds bepaald, 
dit wordt het weekend van 28 juni tot 30 juni (of 1 juli) op 
camping De Hondsrug in Eext (Drenthe). Indicatie kosten ca. 
€35,00 per nacht (2p), zie de website van de camping 
(https://www.hondsrug.nl/) voor detail informatie.  
Wie gaan er (weer) mee, jong, oud, gezin, alleenstaand, enz.? 
Leuk, van harte welkom! 
Graag jullie opgave voor 1 maart a.s. bij één van onderstaande 
personen. 
Roel Timmerman℡ 0650291051,  roel.t11@gmail.com 
Jan Meulenkamp ℡ 0619935650,  meuwer@xs4all.nl 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Kerkenraad 

Beleidsplan Hervormde gemeente Ommen / Vinkenbuurt  
2024 – 2027 
 
In de laatste vergadering van de kerkenraad heeft zij het 
beleidsplan 2024 - 2027 Hervormde gemeente Ommen / 
Vinkenbuurt vastgesteld. Voor het vaststellen van dit 
beleidsplan heeft de kerkenraad de gemeente gehoord en 
heeft zij de gegeven input, waar nodig en gewenst, verwerkt. 
Het beleidsplan geeft richting waar we de komende jaren 
aandacht aan willen geven. Het beleidsplan zelf is een dood 

stuk papier. De bedoeling is dat we als gemeente SAMEN werk 
gaan maken van de in het beleidsplan genoemde acties. Er zijn 
veel gemeenteleden die al het nodige doen in onze gemeente. 
Daar zijn we dankbaar voor. Toch nodigt de kerkenraad ELK lid 
van de gemeente van harte uit om de onderlinge 
betrokkenheid en verbondenheid te verhogen. Het gaat daarbij 
vooral om elkaar ontmoeten, niet alleen zondags maar ook 
door de week. Elkaar leren kennen, er zijn voor elkaar dat geeft 
onderlinge betrokkenheid en verbondenheid. Vaak wordt 
daarbij gedacht dat er allerlei grote zaken georganiseerd 
moeten worden. Dat mag natuurlijk wel en het zou mooi zijn, 
maar dat hoeft niet als dat niet bij je past. Het één is niet 
belangrijker dan het ander. Omkijken naar de mensen om je 
heen, met een klein gezelschap koffie drinken of wandelen, 
aandacht voor elkaar, etc. zijn belangrijke elementen om de 
onderlinge betrokkenheid en verbondenheid te verhogen. Wat 
zou het mooi zijn dat we als kerk elkaar op zo’n manier weten 
te inspireren om zo als dienaren van onze Heer invulling te 
geven aan het kerkenwerk. 
Door de kerkenraad wordt het verhogen van de kennis van de 
Bijbel ook van harte aangemoedigd. Zo wordt door ds. Henry 
Dorgelo een bijbelstudie over een bepaald bijbelboek en 
preekbespreking georganiseerd. Ook kun jij je aanmelden 
bijvoorbeeld bij één van de verschillende groeigroepen die 
onze gemeente rijk is. Fred Touwen kan je daar alles over 
vertellen. 
Ook vinden we het als Hervormde gemeente belangrijk dat het 
evangelie breed wordt verspreid. Naast wat je als gemeentelid 
zelf kunt getuigen, is de interkerkelijke missionaire werkgroep 
een aantal momenten in de week in Pand25 om het evangelie 
te verkondigen in de Ommer samenleving. Voel je vrij om je bij 
deze groep aan te sluiten. 
Daarnaast is het voor iedereen mogelijk om mee te doen aan 
de Alpha cursus. Een mooie en laagdrempelige manier om, 
misschien voor het eerst, met het geloof in aanraking te komen 
of om je eigen geloof verder te verdiepen. Een grote zegen dat 
dit allemaal kan. Laten we er vooral gebruik van maken. 
Binnen de gemeente zijn er ook leden die behoefte hebben aan 
een wat meer vrijere, ‘ontspannender’ (‘Ruimte voor de Geest’) 
dienst, echter zonder dat daarbij aan de inhoud wordt getornd. 
Een dienst of viering die alle kerkgangers blijft aanspreken. In 
dat licht kan, naast het zingen van liederen uit het Liedboek, 
gedacht worden aan het zingen van liederen uit andere 
bundels en/of aan extra muzikale ondersteuning bij bijzondere 
diensten. Er kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan een 
maandelijkse viering op zondagavond met een band waarbij 
meer opwekkingsliederen worden gezongen. Dit alles kan 
alleen maar van de grond komen als we er samen de schouders 
onderzetten. Dus als je mee wilt doen om bijvoorbeeld zo’n 
maandelijkse viering op zondagavond te gaan organiseren, 
meld je dan aan bij de scriba Gerry Westerhof  
(herv-scriba@pkn-ommen.nl), zodat daadwerkelijk tot actie 
kan worden overgegaan. 
Het hele beleidsplan kun je raadplegen op de site van  
pkn-ommen.nl of als je een digitaal exemplaar wilt ontvangen, 
stuur dan een mail naar mardunnewind@gmail.com 
Ambtsdragers 
Ook dit jaar stoppen er weer ambtsdragers en pastorale 
medewerkers. Het zou fijn en mooi zijn dat er aanvulling komt. 
In het bijzonder wil ik de gemeenteleden in de 
leeftijdscategorie 25-50 jaar uitnodigen om een stap naar 
voren te zetten. Laten we met elkaar bidden dat er 
gemeenteleden mogen opstaan die de vrijmoedigheid mogen 
ervaren om een taak binnen de kerkenraad op zich te nemen. 
Wil je meer weten over het onderdeel zijn van de kerkenraad, 
schroom dan niet om een ambtsdrager aan te schieten, maar 
natuurlijk mag je mij ook altijd benaderen. 
 
Gedenken 
Leden van onze gemeente zijn, onlangs of langer geleden, 
geconfronteerd met het verlies van een dierbare. Als een 
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gemeentelid is komen te overlijden wordt dit de zondag daarop 
afgekondigd en wordt er een steentje in de gedenknis 
bijgelegd. De vraag kwam of het ook mogelijk is om tijdens 
deze momenten een foto van degene die is overleden op de 
beamer te laten zien, zodat, voor zover men het niet weet, het 
duidelijk is om wie het gaat. De kerkenraad heeft besloten om 
hierin mee te gaan. Wel zijn er een aantal voorwaarden. In de 
eerste plaats bepalen de nabestaanden of er een foto op de 
beamer mag worden getoond. Daarnaast moet bezien worden 
of in de specifieke situatie er voldoende tijd beschikbaar is, 
zodat het ook haalbaar is om de foto tijdig op de beamer te 
tonen. Tenslotte heeft de kerkenraad besloten om hier vanaf 
zondag 7 april invulling aan te geven. 

Marinus Dunnewind, voorzitter  
 
Bemensing Pand25  
Sinds geruime tijd hebben we een mooi, net en toegankelijk 
Pand25. Er is hier veel tijd door vrijwilligers en professionals in 
gestoken om het helemaal op te ‘pimpen’. Het enige wat nog 
niet (goed) geregeld is, is de bemensing, een soort vrijwillige 
beheergroep. Zo’n vrijwillige beheergroep kan onderling een 
aantal taken verdelen zodat eenieder weet bij wie hij of zij zich 
moet gaan melden en waarvoor. Duidelijk is wel dat de 
reservering via het bekende emailadres gaat of via Herman 
Kortman van het Kerkelijk Bureau. Om dit op te tuigen, hebben 
we ‘wederom’ vrijwilligers nodig.  
Het voorstel is, dat eenieder die een taak wil vervullen in deze 
vrijwillige beheergroep zich per mail kan opgeven bij de scriba 
van het College van Kerkrentmeesters 
 herv-scriba-kerkrentmeesters@pkn-ommen.nl. U kunt zich 
hiervoor opgeven tot uiterlijk 23 januari. Na inventarisatie zal 
het College van Kerkrentmeesters alle personen uitnodigen 
voor een gesprek om in overleg met eenieder, de bemensing 
van Pand25 pogen handen en voeten te geven. Dus meldt u 
aan, want zonder vrijwilligers staat het kerkenwerk stil.  

R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK  
 
Oud ijzercontainer 

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen, Emslandweg 12 of bij het Hervormd 
Centrum, Pr. Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten 
goede aan de Hervormde gemeente Ommen. 
 
 
Collecten 
31-12 Kerk Diaconie Kerk. geb. 

Ommen € 169,85 € 150,90 € 114,08 
Vinkenbuurt 31,80 48,75 
Kerk Vinkenbuurt 32,70 
 
07-01 Kerk Diaconie Kerk. geb. 

Ommen € 1.071,55 € 161,20 € 115,20 
Vinkenbuurt 39,60 36,40 
Kerk Vinkenbuurt 104,30 
 
14-01 Kerk Diaconie Kerk. geb. 

Ommen € 209,42 € 124,11 € 103,75 
Vinkenbuurt 32,40 28,10 
Kerk Vinkenbuurt 25,60 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 1.550,00 via Kerkelijk Bureau 
€      20,00 via dhr. W. ten Kate 
 
Voor de zending 
Zendingsbussen NH kerk Ommen € 1.377,49 
 
Voor de bloemen  
€ 5,00, € 10,00 en € 20,00 via H.V.D. Z-O 
 

Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 10,00 via dhr. en mw. Van den Berg-Hierink 
 
Voor Jonge Kerk  
€ 50,00 via Kerkelijk Bureau 
 
Voor de H.V.D. 
€ 10,00 via Kerkelijk Bureau 
 
H.V.D. wijk N-W: 
€. 10.00 en € 20.00 
 
H.V.D. Z-O 
3x € 10,00 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 

Vergaderingen 

  5 februari Moderamen Kleine Kerkenraad 
12 februari Kleine Kerkenraad 
19 februari Mogelijke Kerkenraad? 
26 februari Diaconie 
27 februari College van Kerkrentmeesters 
 
Diaconale ondersteuning  

Is uw geld wel eens op voordat de maand voorbij is? Hebt u 
acute geldzorg als u bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine 
moet kopen? Overkomt het u dat u net niet voldoet aan 
criteria van de voedselbank? 
Zomaar wat vragen. Dit overkomt meer mensen dan u 
vermoedt. Niet in alle gevallen kan de gemeente Ommen u 
helpen. Er kan veel maar niet alles. Daarom is er nog steeds 
diaconale ondersteuning en vraag naar ondersteuning. Elke 
zondag wordt er in de kerk voor dit doel gecollecteerd. Er zijn 
verschillende manieren waarop de diaconie u kan voorthelpen. 
En ook kan de diaconie u eventueel helpen bij het zoeken naar 
instellingen die u raad kunnen geven om financiële problemen 
of schulden te voorkomen.  
De kerkelijke gemeente staat als een warme deken om u heen 
en leden van de diaconie zijn ervoor om namens de gemeente 
u bij te staan, uw verhaal aan te horen en te zoeken naar een 
passende oplossing. U kunt contact opnemen met de diaconie 
door de voorzitter van de diaconie aan te spreken,  
Gera Mateman, ℡ 06-17006871. 

De diaconie 
 
 

Vorming 
 

 
27 januari Lazama wandeling  

We gaan ook dit nieuwe jaar weer wandelen en wel op 
zaterdag 27 januari: we vertrekken vanaf de Markt/Voormars 
om 08.30 uur. 
Zoals gewoonlijk wordt er weer ca. 10 km. gewandeld in een 
rustig tempo. Halverwege rusten we even uit: neem voor de 
zekerheid wat eten en drinken mee! Soms is er een café of 
restaurant langs de route of anders (zoals de 27e) kunnen we 
terug in Ommen nog even gezellig napraten in een restaurant.  
Iedereen is van harte welkom en aanmelden vooraf is niet 
nodig! Info bij Herman Tip: ℡ 0648750023. 
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Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 

 
10 februari Muzikaal Winterconcert  
om 15.00 uur in de W.H. Zwart Hal te Lemelerveld. M.m.v. 
Martin Mans op piano en orgel, samen met het mannenkoor 
The Martin Mans Formation en Jantine Kalkman op trompet 
Reserveer tijdig: ℡ 0572-371838 (Huetink) 
 
27 februari TVG Assen 

Wijn is ‘een geschenk van de hemel en de aarde’. 
Dit gezegde is van Anselm Grün, die wijn beschrijft als voedsel 
voor lichaam en ziel. Wijn is symbool voor leven dat 
geschonken wordt door de hemel en tegelijk naar de aarde 
wijst. Eerbied voor de grond, waardering voor de concrete 
arbeid, het streven naar een milieuvriendelijke omgang met 
wat er groeit en het opkomen voor een eerlijk loon voor de 
landman of -vrouw en de medewerkers. Dat geeft veel te 
denken en te doen.  
Ds. Bert van der Woude, emeritus predikant van de 
Protestantse Gemeente te Winschoten , is niet alleen een 
gepassioneerd Bijbeluitlegger, maar heeft ook zijn diploma als 
vinoloog gehaald om daarna als theoloog iets zinnigs over wijn 
te kunnen zeggen. Als Bijbeluitlegger beseft hij meer en meer 
dat de Bijbel een buitenboek is, dat ons bepaalt bij ons 
dagelijks voedsel. Eerst concreet (alles wat je in je mond 
steekt) en daarna geestelijk (als voedsel voor de ziel). Maar 
hoezo dan? Zijn interesse in de Bijbelse verhalen deelt hij met 
zijn grote leermeester Eugen Drewermann. Hij zegt zelf dat hij 
zonder zijn inzichten en blijvende inspiratie niet zou kunnen. 
Als voorzitter van de Studiekring Drewermann Nederland 
probeert hij samen met anderen zijn werk vruchtbaar te maken 
voor een eigentijds verstaan van de Bijbel en van zijn kijk op 
God voor het gesprek met mensen binnen en buiten de kerk.  
Wijn en theologie, een paar apart!? Wij zien uit naar zijn 
komst. 
Wanneer? Dinsdagmorgen 27 februari  
Waar?  Markehuus, Scharmbarg 35, Assen 
Tijdstip?  10.00 - 12.15 u. Zaal open vanaf 09.30 uur. 

Koffie/thee staat klaar. 
Entree?  Gratis. Koffie/thee voor eigen rekening. 
Voor wie? Voor iedereen die kennis wil maken met onze  

cursus Theologische verdieping voor  
geïnteresseerden, voor jong en oud, van ver 
en dichtbij, kerkelijk of niet meer kerkelijk, 
gewoonweg dus voor iedereen. 

 
 
 

Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
Gebedspunten 

Laten we God danken voor de vaak verrassende 
manier waarop we Zijn antwoord mogen ervaren als 
we onze problemen en zorgen aan Hem voorleggen. 
Laten we bidden dat we dagelijks de stilte zullen 
zoeken om ons op God te richten en ons af te vragen 
wat God ons wil zeggen.  

Laten we bidden voor alle zieke mensen. Dat ze 
mogen herstellen en dat ze Gods kracht, rust en 
nabijheid mogen ervaren in het hele ziekteproces. 
Laten we bidden voor mensen die het moeilijk 
hebben, omdat ze eenzaam zijn, of omdat ze iemand 
missen. Bid om Gods nabijheid en kracht om vol te 
houden. 
Laten we Gods zegen vragen voor de projecten die 
worden ondersteund door de ZWO-commissie 
(zending en werelddiaconaat). Bid dat de mensen die 
geholpen worden, verbetering in hun levens-
omstandigheden mogen krijgen en daarbij Jezus 
mogen leren kennen en nieuwe hoop zullen 
ontvangen. 
Laten we bidden om vrede en rust voor alle mensen 
die gebukt gaan onder de oorlog in Israël, Oekraïne of 
waar ook ter wereld. 
Laten we God danken voor Zijn Heilige Geest die 
kracht, rust, troost, geloof en nog zoveel meer geeft 
aan eenieder die gelooft. 

 
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres:  
 gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over 
de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres. 
 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 9 februari. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 30 januari voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via E-
mail: 
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 

Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ℡ 463928 
 
IBAN Banknummers  

Hervormde gemeente 
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90 
Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 
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Diaconie Hg  Kerk Hg               Geref. kerk 
 
 
 
 
 
 
Website 

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 

Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
 
Hervormde Diaconie 

Commissie bijstand ℡: 06-23013152 
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl 
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 

Kerkelijk bureau 

Adres: Kerkstraat 5 7731 CX Ommen  
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 

Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 

Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Pand25 

Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen 
Openingstijden: 
Woensdag  13.30-16.00 uur  
Donderdag  10.30-12.30 uur 
Zaterdag  11.00-15.00 uur 
Reserveren: herv-reserveren@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 

Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
-  ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 

Kerkgebouw Ommen 

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
 
Kerkdiensten Witharen 

Adres: Balkerweg 56, 7738 CP Witharen 
 
Collectebonnen 

Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de 
Hervormde kerk gebruikt worden. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind  
 
 

Diversen 
 

 
Puzzelhoekje 

Hallo meisjes en jongens, 

Welke zin komt hieruit? 

 

Oplossingen: Willemien Eilander 
 
Best lastig. Succes.   Willemien Eilander 
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Jonge gezinnendienst 
11 februari 
Gereformeerde kerk, 09:30 uur 


